
Richard (15) en Isaac (15) hebben

één ding gemeenschappelijk: ze

zijn beide op een gruwelijke

manier ontnomen van hun

familie, zodat ze zouden vechten 

 voor het Joseph Kony's Lord

Resistance Army in Soedan. Ze

worden beste vrienden en

worden samen opgeleid tot

gevoelloze vechtmachines. Ze

moeten vechten op het veld,

dorpen en scholen plunderen en

kinderen ontvoeren om ze op te

leiden tot soldaat. Onderweg

smeden ze nieuwe

vriendschappen, ervaren nieuwe

gevaren en nieuwe angsten en

ontdekken nieuwe gevoelens en

bittere kanten waarvan  ze niet

wisten dat ze ze hadden.

ALS DE OLIFANTEN
VECHTEN

"Zelfs voor mensen met
een olifantenhuid, een
boek om kippenvel van
te krijgen. "

Dirck Bracke was een Belgische

jeugdboekenschrijver. Hij is  vooral

bekend door zijn boeken  over

maatschappelijke problemen. Voor

hij een boek schreef, deed hij een

onderzoek om het een

journalistische kant te geven.

Voorbeelden hiervan zijn:

kinderprostitutie, seksueel geweld,

verslaafde jongeren, aids, ... 

2 van zijn boeken werden verfilmd:

Het engelenhuis en Black.

DIRK BRACKE



"Ik hou heel erg van de schrijfstijl

van Dirk Bracke. Sommige mensen

vinden dat zijn boeken traag gaan,

omdat hij te veel in detail gaat,

maar ik kan me echt laten

meeslepen door zijn uitgebreide

beschrijvingen.  Dit boek behandelt

een heftig thema: kindsoldaten in

Afrika.  De schrijver gaat geen

taboe uit de weg: hij confronteert je

met de realiteit, hoe choquerend

deze ook is. Naast de gruwelijke

oorlog wordt ook een

liefdesverhaal in beeld gebracht.

'Als de olifanten vechten' is een

heel  aangrijpend verhaal, maar laat

dit je niet weerhouden om dit

prachtige boek te lezen!
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FRAGMENTMIJN RECENSIE

Ook hij had die nacht schoten

gehoord. Heel ver weg, maar toch ...

Kony's rebellen waren in de

gedachten van de dorpelingen nooit

ver weg. De angst was als een

bloedzuiger die nooit losliet. Wat

moesten de mannen beslissen: hier

blijven en het risico lopen dat op een

vervloekte dag de rebellen voor hun

neus zouden staan of alles

achterlaten om in de uitzichtloze

ellende van een vluchtelingenkamp

te leven?
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